
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nieuwsbrief: april 2024 

 

 
 

Dit vers toont ons dat we op God moeten 

vertrouwen in alle dingen en er rotsvast van 

overtuigd moeten zijn dat alle dingen in Gods 

handen zijn en dat we alleen altijd  gehoor-

zaam moeten zij. Dus als we in alle dingen 

vast in God willen geloven, moeten we niet 

vertrouwen op ons eigen vermogen of onze 

intelligentie om alles wat we tegenkomen uit 

ons zelf gaan handelen. In plaats daarvan 

moeten we actief samenwerken met God en 

volledig op God vertrouwen, Zijn wil zoeken, 

wachten op Zijn leiding en er stellig in 

geloven dat God alleen onze hulp is. God zegt: 

je moet altijd dicht bij Mij blijven en alle 

zaken in Mijn handen leggen. Je moet God 

persoonlijk kennen, erkennen en God 

uitnodigen in alles wat je doet. “God kent 

jouw wegen”. God wil jouw paden 

rechtmaken, d.w.z. dat Hij voor jou uit wil 

gaan om jou te hulp te komen. Hij wil jou een 

uitkomst geven. En Hij wil daardoor 

verheerlijkt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen 3 maanden zijn we weer in 

Zuid-Afrika geweest. Omdat we geen visa 

meer krijgen voor een langere tijd, gaan we nu 

op en neer naar Gambia of Zuid-Afrika. Dan 

zijn we telkens een paar maanden in 

Nederland en dan geven we overal 

presentaties en spreken we in kerken. Als u er 

ook belangstelling voor hebt dat we in uw 

kerk komen, kunt U ons een  e-mail sturen.  

 
                 Bidden voor het eten  
We hebben 5 dagen in de week ’s morgens 

een ontbijt voor de kinderen. En 3 keer in de 

week om 3 uur een heerlijke gezonde 

maaltijd. Er komen altijd heel veel kinderen. 

De nood is zeer hoog in onze wijk Oupad. De 

meeste mensen zijn werkloos en veel ouders 

zien niet echt om naar hun kinderen. Er is 

grote armoede onder de bevolking. De meeste 

mensen zitten ver onder de armoedegrens.  

 
 

 

                         Website:  

     www.immanuelministries.nl  

 

 www.facebook.com/carly.alkema 

 

          carlyalkema@gmail.com 

http://www.immanuelministries.nl/
http://www.facebook.com/carly.alkema
mailto:carlyalkema@gmail.com


 

 
 

Eén keer in de week blijven na het eten de wat 

oudere kinderen achter voor een Bijbelstudie 

die onze pastor Martin Gelant geeft. Deze 

wordt erg goed bezocht.  

 

 
 

Dit zijn inmiddels al jaren de vaste pastors in 

het gebouw van Oupad. Martin is 

verantwoordelijk voor alle kerkdiensten, 

bidstonden, Bijbelstudies, jeugdavonden en 

zangavonden. Diana, zijn vrouw, bereidt met 

een paar lokale vrouwen alle maaltijden in de 

keuken, voor alle voedingprogramma’s.  

 

Inmiddels zijn we zo dankbaar dat de Heer 

Yvette Makalane heeft geroepen om onze 

nieuwe leidster te worden. Samen met Martin 

en Diana zullen zij Immanuel Ministries gaan 

voortzetten als wij er niet meer zijn. Yvette 

kennen we al vanaf het begin toen we in ZA 

zijn gestart. Ze is altijd met ons verbonden 

geweest in de ministry. Ze is als een dochter 

voor ons.  Ze is inmiddels uitgegroeid tot een 

krachtige dame van 35 jaar en is een 

geweldige pastor. Deze mensen hebben we nu 

aangesteld zodat ze alles kunnen regelen als 

wij er niet zijn. Ze kunnen telkens terugvallen 

op ons, waar we ook zijn in de wereld, dat is 

makkelijk tegenwoordig met Whatsapp. Als er 

met ons wat gebeurt, gaat alles op dezelfde 

voet en visie voort.   

 

 

 
                  Yvette Makalane 

 

Elke maand krijgen de door ons geselecteerde 

armste gezinnen een voedselpakket. Deze 

pakketten worden betaald door gezinnen uit 

Nederland die dan maandelijks € 25,--  sturen 

en die dan een gezin hebben geadopteerd. Ze 

krijgen dan een document met gegevens en 

een foto van hun  toegewezen gezin.  

 

 
        De Hampers (voedselpakketten) 
 

 
 

Ons Bijbelproject is al heel lang een groot en 

gezegend succes. Deze Bijbels zijn voor 

vrouwen van Malawi. Yvette heeft een groep 

vrouwen in ons gebouw in White Location. 

We hebben er inmiddels meer besteld in deze 

taal want de groep wordt steeds groter. Veel 

kerken in ZA en in Gambia komen bij ons 

voor Bijbels. We hebben ze nu in 4 talen.  

 

 



 

 
 

Frans heeft weer in veel kerken gesproken en 

natuurlijk ook in ons gebouw in Oupad.  

Carly heeft bijna in alle kerken mogen bidden 

voor de zieken en voor mensen die bevrijd 

moesten worden. De Heer heeft vele mensen 

genezen en bevrijdt in Zijn Naam. 

 

 
 

Veel kinderen in Oupad gaan bijna niet naar 

school. Of ze houden er in grade 8 en 9 mee 

op. Het komt vaak omdat de ouders geen 

schoolkleding en schoenen  en lesgeld kunnen 

betalen. In veel gevallen gebruiken de ouders 

het geld wat ze krijgen voor een kind (een 

soort Kinderbijslag) voor hun eigen behoeften. 

We konden gelukkig voor zo’n 10 kinderen 

kledingbonnen krijgen van een organisatie, Nu 

zijn ze gelukkig weer naar school. 

 

                
 

 

 

 
 

De Kinderclubs lopen ook weer goed. Daar 

hebben we op woensdagmiddag hulp bij van 

vrijwilligers van Youth For Christ. De 

meeste vrijwilligers komen uit Duitsland. Op 

maandag na het eten hebben de kleine 

kinderen hun club. Daarnaast zijn er 

Jeugdavonden. En binnenkort starten we 

weer met een meidengroep. Als wij zelf weer 

meer vrijwilligers krijgen, starten we weer  

met meer clubs. Ik deed er in het verleden zelf 

altijd 5 in de week dat was veel werk aan 

voorbereiding. 

 

    
  

     Kleintjesclub bidden het “Onze Vader”. 

   

 
Kleuren of werkje over het Bijbels onderwerp 

 

 



 
Soep met brood buiten voor de volwassenen 
Omdat we geen voedingsprogramma’s hebben 

voor de volwassenen binnen, doen we het nu 

af en toe buiten voor de hongerige mensen, 

Een bak met soep en 4 sneeën brood.  

 
Workshop voor ouders over opvoeding van 

hun kinderen. Buiten onze wekelijkse 

programma’s houden we ook vaak speciale 

programma’s. De drie ochtenden die Options 

heeft gehouden in ons gebouw in Oupad was 

een waar succes. De ouders worden geleerd 

hoe ze met hun kinderen moeten omgaan en 

dat ze tijd in hun kind stoppen om wat met ze 

te doen. Dat is hier helemaal niet gebruikelijk. 

De ouders doen helemaal niets met hun 

kinderen. De kinderen zijn altijd op straat en 

eten bij ons. Ze slapen alleen thuis. Veel 

ouders zijn aan de drank. Daar wordt ook 

aandacht aan besteed. Ze kregen als ze er 

waren, elke dag een warme maaltijd. Dus de 

opkomst was groot.  

 
Twee dagen evangelisatie en twee 

avonddiensten met een grote groep 

Bijbelstudenten uit Californië. 

 

 
         Frans Bijbelstudie Vermont tehuis. 
We hebben ook weer Bingo gespeeld met de 

volwassenen en 1 keer met de kinderen. Dat 

vinden ze prachtig. Ook filmavonden voor de 

jeugd, en kinderfilms overdag. 

 

Nog even iets vanuit Gambia. De kerk loopt 

daar prima. Er worden wekelijks moslims tot  

bekering geleid. De bouw schiet mooi op. Er 

moet nog veel binnen gebeuren en buiten om 

de gebouwen, maar er wordt van het 

kerkgebouw al een poos gebruik gemaakt. 

Alle lokalen achter de kerk  moeten nog 

geheel worden ingericht. Ook moeten er nog 

4 keukens komen. We hebben nog steeds veel 

middelen nodig om dit gebouw  helemaal 

klaar te krijgen. Als dat klaar is, gaan we daar 

ook voedingsprogramma’s starten en het 

clubwerk.  

 

We hebben zowel in Zuid-Afrika en in 

Gambia vrijwilligers nodig. Je kunt 

voor kort of langverband komen. Het zal je 

leven totaal veranderen.  
 

Voor Adreswijzigingen, aan – of 

afmeldingen Nieuwsbrieven : 

Ben Buurman, Stinswei 5-10 

9269 TD Veenwouden. 

E-mail: benbuurman@live.nl 

 

Voorzitter van ons Thuisfrontcomité 

Ben Buurman 

E-mail: benbuurman@live.nl 
 

Eventuele giften: Immanuel Ministries voor 
onder vermelding privé voor levensonderhoud 

Frans en Carly of voor Zendingsmissie 

Frans en Carly Alkema.  

Voor Zuid-Afrika of Gambia.  

 

IBAN: NL 95 RABO 0362209537 

 

Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting, 

want we hebben een ANBI status. 

mailto:benbuurman@live.nl
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