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Weekmarkten

Dinsdagmiddag
Zetten

Woensdagmorgen
Scherpenzeel

Donderdagmorgen
Oosterbeek

Vrijdagmiddag
Zelhem

Gebedspunten

Wilt u meebidden
voor de volgende
punten?

* Prijs de Heer dat
het werk met de
verkoopwagen op de
markt lichter is
geworden.

* Dank de Heer voor
het getuigenis wat
van de
verkoopwagen uit
gaat.

* Dank de Heer voor
de zegen die ik op de
markt Zetten mag
ervaren.

* Bid dat er meer
bezoekers op de
markten mogen
komen.

* Bid voor mijn
gezondheid.

Matt. 13.: 3, 7 “De zaaier ging uit om te zaaien. En terwijl hij zaaide, vielen

sommige zaden ....... tussen de dorens, en de dorens schoten op en verstikten
ze.”
Vs. 22 “... de zorg van het leven en het bedrieglijke van de rijkdom

verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar.”

Geliefde broeder en zuster,

De afgelopen maanden horen we niets anders op het nieuws dan dat er
bezuinigd moet worden. Dit om de euro crisis te kunnen weerstaan en de
economie weer gezond te maken. De bezuinigingen liegen er niet om. De
mensen merken het in hun eigen portemonnee en gaan daarom minder geld
uitgeven.

Op de markt is dit goed te merken. De terugloop van het aantal bezoekers is
bij iedereen, bij de groenteman, de visboer, kaasboer enz. ledere koopman
klaagt. Ook ik heb er last. Veel minder kijkers en kopers aan de kraam. Voor
de gesprekken neemt men minder tijd. De dagen zijn lang en zwaar.

Misschien is het een somber beeld wat ik hier schrijf, maar het is de realiteit
op de markt.

Het is de laatste jaren zo wie zo moeilijker om met de mensen in gesprek te
komen. In het begin, toen ik op de markt begon, was men nog geinteresseerd
in Gods woord. Nu is het anders, men is harder en afstandelijker geworden.
“Geloven doe je niet meer op straat, daar is de kerk voor”, is hun reactie. Of
men heeft veel meer zorg om hun leven in goede banen te leiden, dan om hun
geestelijke toestand. Hun eigen ‘ik’ en geld is belangrijker, dan het leven wat
de Heer Jezus hun biedt.

Hoe moet ik hierop reageren om toch te proberen in gesprek met hen te
komen? Eén van de

middelen die ik nu kan gebruiken is de TV. De EO heeft een mooie natuur
documentaire in de handel gebracht. Ook de DVD van ‘Pasen nu’ is een mooie
evangelie boodschap. Het gaat over Joh. 3:16. Voor de kinderen is een korte
Bijbel boodschap op DVD uitgekomen. Deze DVD’s draai ik nu op de TV. Ik bid
dat deze films de aandacht van de bezoeker mag trekken. En hoe het dan
verder gaat weet ik niet. Dat is aan de Heer.

Korte kontakten

Een week voor kerst kwam een klant bij mij kerstkaarten kopen. Ik had alleen

nog kaarten met “gezegende kerstdagen met een Bijbeltekst”. Een kwartier

later verscheen al hijgend een vrouw aan mijn kraam. Haar man had net

kaarten gekocht en die wilde ze teruggeven. Ik vroeg wat aan de kaarten mis

was. Er staan Bijbelteksten in de kaarten, zei ze en dat accepteren onze

vrienden niet. Verder vertelde ze dat zij naar de PKN kerk gaan en dat zij

daarom geen kaarten met Bijbelteksten kunnen versturen.

Jammer, een mooie gelegenheid om te evangeliseren is teniet gedaan.

leder jaar deel ik onder mijn collega’s en klanten zelfgemaakte kerstkaarten

met een gedicht uit.

Ik doe dit om twee redenen: -waardering voor de aandacht aan de kraam.
-evangelisatie onder mijn collega’s.

Een klant belde mij ‘s middags op, om te zeggen hoe bemoedigend de

kerstkaart voor haar was.



Die ochtend kwam zij langs de kraam en had ik haar onze kerstgroet gegeven. Het gedicht in de
kaart had haar erg aangesproken.

Wat een kerstkaart niet allemaal kan doen.

Het is bemoedigend om te merken dat mensen de Bijbelkraam op de markt weten te vinden.
Ondanks de stilte. Je bent bekender dan je denkt.

Zo kwam er een vrouw aan de kraam met een vraag of ik iets voor haar vriendin had. Zij was in
gesprek over Gods boodschap en merkte dat deze vrouw nieuwsgierig was naar de Bijbel. De
vriendin weet niets van de Bijbel, is er vroeger niet mee opgegroeid. In dit geval moet je dus heel
eenvoudig beginnen en ik raadde aan om dat te doen met een kinderbijbel. Uiteindelijk heeft zij de
Tienerbijbel gekocht. Ons gebed is dat het zaaien is op vruchtbare bodem, en tot bekering mag
leiden.

Ook heb ik gesprekken gehad die zo persoonlijk waren, dat ik die niet in een nieuwsbrief mag
schrijven. Het is fijn dat mensen mij in vertrouwen nemen. In de meeste gevallen kan ik hen een
Bijbeltekst meegeven. Toch zijn er ook gesprekken waar ik gewoon weg niet weet hoe ik erop moet
reageren. Zo complex en heftig zijn de gebeurtenissen.

Gezondheid

Het is vervelend om weer over onze gezondheid te schrijven. De ene brief schrijf ik dat het de
goede kant op gaat, de andere moet dat weer tegen gesproken worden.

Gelukkig gaat het met Mattanja goed. Zij is gezond. Een zegen van de Heer.

Met mij is dat anders.

Eind 2011 kreeg ik weer dezelfde symptomen van longontsteking als van februari 2011. Van de
dokter heb ik een penicilline kuur gehad. Maar ook een goed lichamelijk onderzoek was
noodzakelijk. De longfoto was in orde. Uit bloedonderzoek is naar voren gekomen dat ik diabeet
ben. Mijn suikergehalte is schrikbarend hoog. Vanaf begin januari moet ik medicijnen slikken. Op
deze medicijnen reageer ik goed, al is de suikerwaarde nog niet naar beneden gegaan.

Het moeilijkste vind ik dat het eet- en leefpatroon veranderd moet worden. Er is tijd nodig om het
juiste leefpatroon te vinden.

Dank

We danken de Heer iedere dag voor de verkoopwagen. Een jaar geleden mocht ik ermee beginnen
en het is een zegen om ermee te werken. De zegen die van deze wagen uitgaat is groot.

De zorg van de Heer voor ons is groot. Hij heeft gezegd dat Hij voor ons wil zorgen, financieel en in
goederen, en dat doet Hij iedere dag. Prijs en loof de Heer.

U in de Heer verbonden,
Jules en Mattanja Roosegaarde Bisschop

Contactadres:  Jules Roosegaarde Bisschop; Gruttostraat 38; 6883 CP Velp; tel. 026-3641724; e-mail: jojadal @hetnet.nl
Giften Runt u storten op: St. Nehemia te Ommen banknr.:931701139 of INGnr.: 3399200;

St. Bevordering Evangelisatie te Houten INGnr.: 943200

allen o.v.v. J.0. Roosegaarde Bisschop




