
Geachte vrienden,
Als ik terugkijk op de afgelopen drie maanden, 
moet ik aan deze verzen denken: ‘Want Mijn 
gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn 
niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de 
hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen 
hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw 
gedachten’ (Jes. 55:8,9). Enerzijds wisten we soms 
niet wat Gods wil was en baden we om leiding. 
Tegelijkertijd maakten we onze plannen en vroegen 
God om er Zijn goedkeuring over te geven. 
Anderzijds was Zijn wil soms zo duidelijk –  
waardoor wij Zijn genade en redding mochten 
ervaren - terwijl je dan bedenkt 'hoeveel heb ik er 
eigenlijk voor gebeden?' Wij loven Hem om Zijn 
soevereiniteit en dat Hij Zijn doel bereikt ondanks 
onze zwakke gebeden. We zijn door hoogtepunten en 
dieptepunten gegaan, waaronder een nieuwe oorlog 
in het zuiden. Hoewel het ons niet  fysiek heeft 
getroffen, het lijden van onschuldigen en de 
toenemende spanning in het hele land doet ons pijn 
en maakt ons verdrietig. We zijn blij dat het geweld 
voorbij is en bidden dat een langdurige oplossing, 
vrede en gerechtigheid mogen zegevieren. 

Kinderkamp: Het zomerkamp voor de 
kinderen (11-15 augustus) ging uitzonderlijk 
goed. We hadden 80 kinderen, en zes kinderen 
toonden oprechte belangstelling voor het 
Evangelie en ook één van de jonge helpers. Bid 
dat dit wortel mag schieten in  hun hart en dat hun 
geloof mag groeien. Steve, Bill en Elsa waren weer 
bij ons deze week. Ook werden we bemoedigd als 
we zagen hoe de jonge helpers uit Nazareth zich zo 
verantwoordelijk toonden. Bid dat we met hen een 
jeugdbijeenkomst kunnen starten. 

Publicaties: De druk van twee boeken in J. is 
vertraagd om meerdere redenen, maar we verwachten 
dat de druk deze maand kan plaatsvinden. Dit is de eerste 
keer dat broeder I de druk van boeken heeft begeleid, 
bid dat hij resultaat mag zien en ervaring mag opdoen 
voor de toekomst. In E. wordt de druk van het dagboek 
‘Voor elke dag’ van W. McDonalds gereed 
gemaakt, een boekje dat reeds velen tot zegen is 
geweest.  De kerk in J. verheugt zich in de zegen van 
de Heere. De ruimte die de gemeente heeft gehuurd, 
mogen ze nu voor twee bijeenkomsten gebruiken. Eén 
bijeenkomst is meer een evangelisatiebijeenkomst, 
waar ook Syrische vluchtelingen komen met een 
andere religieuze achtergrond. De andere bijeenkomst 
is meer voor degenen die het christelijk geloof van 
harte zijn toegedaan. Een aantal jongemannen  zijn 
bijeenkomsten in hun huizen gestart in andere delen 
van de stad. Zij bidden om een ruimte te kunnen huren 
zodat zij kunnen groeien.  Bid voor broeder I en zijn 
vrouw en broeder R, zij werken onvermoeibaar om 
hun groeiende kudde te weiden. 

Diaconaal werk: Diaconaal werk is nooit een 
specifiek aandachtsgebied van Emmaus geweest, 
maar de Heere heeft dit door de oorlog op ons pad 
gebracht en deuren geopend. Zijn wegen zijn niet 
onze wegen! Dagelijks zagen we in het nieuws het 
lijden van degenen die  door de Gazaoorlog getroffen 
waren. Toen we hoorden dat het Engelse ziekenhuis 
in Nazareth (Nazareth Edinburgh Medical Missionary 
Hospital) geld inzamelde voor medische goederen 
voor de ziekenhuizen in Gaza, voelden we ons 
geroepen om hun lasten te helpen dragen en hieraan bij 
te dragen. Dit plan werd intern heel goed ontvangen, 
en samen met onze gemeente in Nazareth en andere 
meelevenden, konden we $ 30.000 schenken. 
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Afgelopen week zijn Shaul en ik met de 
vertegenwoordigers van het ziekenhuis meegegaan 
naar een plaats in de West Bank, om de gift aan de 
ngo1 aldaar over te dragen. Deze ngo is 
verantwoordelijk voor het transport van  hulpgoederen 
naar Gaza, zij hebben tijdens het conflict ook voedsel, 
water en eerstehulpgoederen naar Gaza gebracht.

In de bijeenkomst die we met deze ngo hadden, 
vertelden ze ons dat onze gift normaal gesproken 
genoeg zou zijn om een ziekenhuis gedurende een jaar 
van medisch materiaal te voorzien, maar vanwege de 
grote tekorten aan medisch materiaal en het grote 
aantal gewonden zou het nu misschien net genoeg zijn 
voor zes maanden. Ze waren zeer dankbaar voor onze 
bijdrage, en ik had de gelegenheid om toe te lichten 
waarom we dit deden: omdat we geloven in een God 
van liefde en medelijden, voor Wie elke ziel van 
waarde is en Die zorgt voor de armen en zwakken.
Na de bijeenkomst sprak één van de ngo-
vertegenwoordigers ons aan. Hij had gehoord van 
ons werk van Emmaus, omdat hij zelf in het  verleden 
moslim was maar nu niet meer. En hij vertelde dat hij 
in de West Bank meer dan 100 van zulke mensen kent 
die om veiligheidsredenen verspreid over 
verschillende huizen bijeen komen. Hij vroeg me of 
ik studiemateriaal had ter onderwijzing van de 
gemeenteleden zelf en op het gebied van het leiden 
van de gemeente.  Bid voor deze gelovigen dat zij 
versterkt mogen worden in het geloof en dat hun aantal 
mag toenemen. Bid voor ons dat wij hen dit materiaal 
kunnen geven en hen kunnen bemoedigen. 

Het land:  We hebben de rechterlijke uitspraak met 
betrekking tot het eigendomsrecht van het land 
ontvangen, maar helaas is de uitspraak niet ten gunste 
van ons. Dat gaf aanvankelijk teleurstelling, maar we 
weten dat het de Heere niet uit de hand loopt en dat Hij 
iets beters hiermee voor moet hebben. Het goede 

nieuws is dat de rechter oordeelde dat degenen die 
het contract hebben opgesteld, ernstige fouten 
hebben gemaakt en dat zij ons compensatie dienen te 
geven. Dit betekent dat de tweede rechtszaak waarin 
we deze compensatie vragen, nu gestart kan 
worden. In deze rechtszaak vragen we compensatie 
voor het reeds betaalde bedrag en alle andere kosten 
die we hiervoor de afgelopen jaren hebben 
gemaakt. Dit is een eenvoudige rechtszaak en zou 
naar verwachting niet zoveel tijd moeten kosten als 
de andere. Bid dat de advocaat de juiste strategie 
kiest, zodat we het geld – het eigendom van God – 
mogen terugkrijgen. Bid ook voor wijsheid voor mij, 
als ik getuige zal zijn in deze zaak. 

Andere onderwerpen van gebed:
• Het kinderkamp van begin oktober.
• Een beleidsbijeenkomst met het bestuur van

Emmaus op 14-15 november. We willen graag
het bestuur uitbreiden met meer (lokale) mensen en 
we willen onze strategie en prioriteiten voor de 
komende    tijd     vaststellen.

• De toename van het werk voor Shaul en mij
betekent dat we uitbreiding van personeel nodig
hebben.

We hebben de opdracht en uitdaging om de Heere te 
vertrouwen in Zijn wegen en gedachten, en niet op 
onze eigen gedachten te vertrouwen. Hij geve ons 
wijsheid en genade om dit te doen.

We zijn in Zijn liefdevolle hand.  

Wees allen hartelijk gegroet, 

George & Ros Khalil

Directeur Emmaus Nazareth

1-  Ngo staat voor ‘non governmental organisation’, en is een verzamelnaam van organisaties die onafhankelijk 
     zijn van de overheid en zich inzetten voor maatschappelijke doelen. 




