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Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend 

begeert, geloof dat u het ontvangen 

zult, en het zal u ten deel vallen.       

De Heer Jezus leert ons dat we geloof 

in God moeten hebben. Ongeacht welke 

moeilijkheden of tegenslagen, zolang 

we bidden en vertrouwen op Hem met 

een waarachtig hart, zal God onze 

gebeden vervullen volgens Zijn wil. Het 

staat in de Bijbel dat veel mensen een 

klinkend getuigenis voor God droegen. 

In de tussentijd zagen ze veel van Gods 

wonderbaarlijke daden. Als je geen 

geloof hebt, kun je niet vervolmaakt 

worden en kun je Gods daden niet zien, 

laat staan Zijn almacht zien. Wanneer je 

geloof hebt en je Zijn handelingen kunt 

voelen in je praktische ervaring, zal  

 

 

 

 

 

 

God aan je verschijnen en zal Hij je van 

binnenuit verlichten en leiden. Zonder 

dat geloof zal God niet in staat zijn om 

dat te doen. Als je de hoop op God hebt 

verloren, hoe kun je Hem dan ervaren? 

Daarom, alleen als je geloof hebt en je 

twijfelt niet aan God, ongeacht wat Hij 

doet, zal Hij in je ervaringen Zijn daden 

laten zien. Deze dingen worden 

allemaal bereikt door geloof. Geloof is 

het oprechte geloof en het oprechte 

hart dat mensen zouden moeten 

bezitten wanneer ze iets niet kunnen 

zien of aanraken, wanneer Gods werk 

niet in overeenstemming is met 

menselijke noties, wanneer het buiten 

het menselijk bereik ligt. Dit is het  

geloof waarover ik spreek.”                                    

Wat waren de kinderen en volwassenen 

blij toen ze ons weer zagen in Zuid- 

Afrika. We werden bijna elke keer haast 

dood geknuffeld. Wij hadden hen ook 

heel erg gemist.  
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Minder leuk was toen we aankwamen 

dat het gezin uit Leeuwarden ons totaal 

niet goed had vervangen. Dat heeft ons 

veel verdriet en pijn gedaan en ons een 

erg nare tijd bezorgd. Ze hebben toen 

onze ministry verlaten en kwam alles 

weer op ons zelf neer. We hebben alles 

weer laten repareren en zelf alles  

schoongemaakt en alle programma’s 

opnieuw opgestart. Dus u begrijpt dat 

we het heel erg druk hebben gehad.  

 
 

Elke morgen voor de kinderen een 

ontbijt. Het was ook nog vakantietijd in 

ZA dus veel kinderen kwamen pap eten 

 

 
 

Omdat de kinderen vakantie hadden 

mochten er elke dag 2 andere kinderen 

helpen met afwassen. Ze staan ervoor in 

de rij want nadien krijg je wat lekkers. 

 

Alle kinderclubs zijn weer opgezet. De 

Heer gaf ons binnen een week meer 

dan 10 mensen die zichzelf kwamen 

melden om een programma of 

onderdeel te doen. Zo zie je God aan 

het werk, wij hoefden ons niet bezorgd 

te maken hoe het nu verder moest,    

Hij voorzag. En het mooiste is dat het 

allemaal lokale mensen zijn en dat 

wilden we altijd al graag. Er zijn 

voorgangers in betrokken. Donee, een 

lerares, doet twee clubs in de week 

waaronder ook de tienermeidengroep; 

Lynne die Bijbelstudies gaat geven in 

het Vermont huis; lokale kooksters met 

de vrouw van een pastor. YfC neemt 

ook één club per week waar. Pastor 

Martin Gelant is de vervanger voor 

alles, als wij er niet zijn. Zijn vrouw 

Diana regelt alles met de voedings-

programma’ s en samen doen ze ook de 

maandelijkse Hampers. Karel, een 

buurman bij onze flat, brengt de 

Hampers met een auto naar Oupad en 

White Location en de anderen delen het 

uit. Iemand van de kerk heeft een auto 

en vervoert alle levensmiddelen voor de 

pap en het warme eten. We hebben ze 

allemaal in één maand ingewerkt en 

ze hebben regelmatig contact met mij 

als we er niet zijn. Yvette houdt alles in 

de gaten hoe alle programma’s 

verlopen. De kerkdiensten draaien weer 

op volle toeren. Bidstonden en 

Jeugdavonden . Ook Zangavonden enz. 

vinden weer plaats gelukkig.  Inmiddels 

zijn we weer terug in Nederland en alles 

loopt op rolletjes. Heel dankbaar voor. 

 

 
 

Dit is de club die Youth for Christ elke 

woensdag doet in gebouw Oupad. 

 

 

 

 

 



 

In Zuid-Afrika hebben we elke dag wel 

3 keer uren geen stroom, dus dan 

moeten de lessen weer op de 

ouderwetse manier gegeven worden, 

zonden beamer. 

 

 
 

Dit is Donee met de kinderclub van 7, 

8, 9 en10 jaar die op maandagmiddag 

gehouden wordt, en vrijdags doet ze 

dat met de tienermeisjesgroep vanaf 

11 jaar. Waar ook aan bod komt de 

juiste seksuele voorlichting en wat de 

Bijbel daarover zegt. Na het officiële 

gedeelte doen we nog wat leuks met de 

meiden zoals bijvoorbeeld de nagels 

lakken, mime, spel, toneelspelen enz. 

 

 
 

Natuurlijk heeft Frans zondags weer 

overal gepreekt. Dat is zijn roeping om 

een leraar van het Woord te zijn.  

 

 

 

 

 

 
 

Natuurlijk ook weer bidden voor 

zieken enz. in de machtige Naam van 

onze Here Jezus. Overal waar we 

komen, zien we mensen dan genezen 

worden, zowel in ZA als in Gambia en 

Nederland. We staan erbij en kijken 

ernaar, ik ben altijd nog verbaasd als 

God grote dingen doet. 

 

Ook zijn we weer gestart met 3 keer in 

de week een goede maaltijd te geven als 

alle kinderen ‘s middags uit school 

komen. Op maandag, woensdag en 

vrijdag. Eerst bidden voor het eten. 

 

 
 

  Goede gezonde warme maaltijden.    

 

 



Natuurlijk ook weer Bijbelstudie 

gegeven aan de mannen in het Vermont 

huis. Die Lynne nu heeft overgenomen. 

 

 
Gemiddeld komen er zo’n 8 mannen 

om die lessen te volgen.  

 

Gelukkig waren de Hampers wel al die 

tijd doorgegaan. Er zijn inmiddels wel 

minder Hampers in Knysna. Sponsors 

hebben het laten afweten door eigen 

geldgebrek of dat iemand overleden is.  

Eén man had 5 Hampers en overleed, 

dat is dan een hele klap voor die 

gezinnen. En moeilijk voor ons om te 

zeggen dat ze niet meer maandelijks 

een voedselpakket krijgen. Ik had er 

eerst 110 en nu nog 76 in Knysna. 

Dus dat is een grote daling. Terwijl de 

nood juist nog steeds groter word. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kan momenteel lang niet alles laten 

zien, dan wordt de brief te lang. We zijn 

in ZA nog naar een conferentie geweest 

in East Londen en dat was geweldig om 

jezelf weer op te laden met het Woord 

van God. Nu zijn we weer even in 

Nederland en bezoeken kerken en 

geven presentaties in verschillende 

kerken. We zijn ook 4 dagen op 

Opwekking geweest, het was geweldig 

om met zoveel mensen het geloof te 

beleven. Heb nog een getuigenis 

gegeven bij een veld die ons daarvoor 

uitgenodigd hadden en verschillende 

mensen zijn nadien genezen op gebed. 

 

In Gambia gaat inmiddels het werk 

ook nog steeds door. De kerk groeit en 

de jeugd heeft inmiddels een 

dansgroep die elke zondag mogen 

optreden. Moses is elke zaterdagavond 

op de radio. Hij houdt Bidstonden en 

gaat veel door Sifoe om te 

evangeliseren. Het kerkgebouw krijgen 

we waarschijnlijk nog dicht voordat het 

regenseizoen begint. Ze zijn nu met de 

dakplaten bezig. 

 
We wensen u allen een heel fijne 

vakantietijd toe in Hem, Frans en Carly 

Alkema  
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