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Alleen door te luisteren naar Gods 

stem kunnen we de wederkomst van 

de Heer verwelkomen. Nu zijn er al 

vele rampen begonnen en de 

profetieeen over de wederkomst van de 

Heer worden nu langzaam maar zeker 

vervuld. Bereid u/jij je voor op de 

terugkeer van de Heer? Hij gebruikt 

in Openbaring 3 vers 20 Zijn woorden 

om de deur van ons hart te openen en 

om actief te zoeken en te onderzoeken 

en ons te concentreren op het luisteren 

naar Gods stem. Als we Gods stem 

kunnen herkennen in de woorden van 

de Heer, moeten we deze accepteren en 

gehoorzamen. Dit is het verwelkomen 

van de terugkeer  van de Here Jezus, en 

zullen wij opgenomen worden voor 

Gods troon en het feestmaal 

bijwonen met de Heer. Mensen die 

deze waarheid kunnen aanvaarden zijn 

bevoegd om hiervan getuige te zijn.  

Bent u/jij er klaar voor ??? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn begin oktober in Gambia 

aangekomen en konden voor de eerste 

keer in Sifoe blijven slapen en wonen. 

Er stond alleen een bed met matras. 

We kwamen om drie uur in de nacht 

aan en waren blij dat het bed er stond. 

Het was er snikheet en ook nog steeds 

regenseizoen. We konden niet slapen 

van de hitte en alle geluiden van vogels, 

krekels enz. De volgende dag zijn we 

met Moses direct naar een grote stad 

gereden om een koelkast en gasfornuis 

te kopen, die ze twee dagen later 

hebben bezorgd. Daar waren we wel 

heel blij mee. Nu konden we koken en 

koud water drinken. Er was nog niets in 

het verblijf, alles zat onder de kalk en 

cement, de muren moesten nog 

geschilderd worden. We hebben wel 

een wc en een douche gelukkig. Na drie 

dagen konden we ons eindelijk eens 

douchen. Maar we hadden al twee keer 

een waterslang  die gesprongen was dus 

alles onder het water. Nu is het beter, 

maar we sluiten het water wel af als we 

er niet zijn, we vertrouwen het niet 

echt. We hebben een eigen watertoren 

met een pomp die het water uit de 

grond pompt. We hebben ook nog geen 

keuken. Dus alles is nog steeds wat 

behelpen. Inmiddels heeft Frans ons 

hele appartementje geschilderd. Dat ziet 

er meteen beter uit en we zitten niet 

meer steeds onder de kalk en cement.  
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Daarna hebben we de hele container 

uitgepakt waarin de spullen vanuit 

Nederland waren gestuurd en ook 

dingen vanuit Zuid-Afrika. Tevens een 

paar tassen met spullen die we laatste 

vijf jaar hier al in Gambia hadden 

verzameld. We waren dankbaar voor al 

die spullen. Stoelen en tafels die we 

van Open Doors hadden gekregen. 

We hebben alles gesorteerd en dagen 

werk gehad om door alle dozen te gaan 

wat we nu en wat we  later kunnen 

gebruiken. Het is nu allemaal in dozen 

in onze woonkamer zodat we het 

waarschijnlijk volgend jaar voor de 

voedings- en kinderprogramma’s  gaan 

gebruiken. Ook hebben we een boel 

plezier van alle tweedehands stoelen 

in de kerk. Die komen goed van pas. 

 

 
 

We gebruiken de kerkzaal elke zondag 

al. We zitten nog op beton en er moet 

nog geplamuurd en geschilderd worden 

en er zit nog geen plafond in. Maar dat 

komt wel. Het belangrijkste is dat er 

wekelijks mensen aan de kerk worden 

toegevoegd. Dat is ons belangrijkste 

doel, mensen tot bekering brengen nu 

het nog kan.           

De meeste mensen zijn hier moslim.  

In Sifoe staan dicht bij onze gebouwen 

2  moskeeen die we zes keer per dag en 

nacht horen joelen. Dus het is een 

wonder van God dat er al zoveel 

mensen hun hart aan Jezus hebben 

gegeven. Dit is Moses de pastor van    

Immanuel Ministries in Gambia. 

           
 

Hij is zeer actief en hij heeft al 20 jaar 

ervaring in het werk voor de Heer. Hij 

is betrouwbaar en hard werkend. Hij 

heeft drie  diensten in de week en gaat 

Sifoe door om te evangeliseren en 

geeft Bijbelstudies. Daarnaast is hij 

ook helemaal belast met alles wat met 

de bouw in Sifoe te maken heeft. Hij 

ziet het ook als een roeping van God 

dat hij hier in Sifoe is. We werken al 

vijf jaar samen met Moses en we 

waarderen hem zeer.  

 

 
Frans spreekt bijna elke zondag in de 

tijd dat we hier zijn. En op donderdag 

avond geeft Frans Bijbelstudies. Op 

vrijdagavond hebben we Bidstond en 

zaterdagsavonds gaan we naar Gunjur 

om een uur Gods Woord op de radio te 

brengen met muziek en gebed en de 

oproep om naar de kerk te komen.  
 



Na de zondagochtenddienst gaan we 

gezellig samen wat drinken  en een 

soort oliebol eten. Daarna beginnen er 

nog twee Bijbelstudies.  Moses doet 

de gevorderden en leert hen om 

herders te worden in de gemeente. De 

andere geeft Abigail, Moses’ vrouw die 

ook een pastor is. Die groep is voor de 

pasbekeerden. Verder is er een 

zanggroep en een dansgroep elke 

zondagochtend en daar wordt durende 

week hard voor geoefend.  

Abigail met de zanggroep ze verwacht   

haar derde kind in half december. 

Dit is een gedeelte van de dansgroep.  

 
  Ze willen allemaal met ons op de foto 

 
Ik (Carly) sta niet zo vaak op een foto 

want ik ben degene die altijd de foto’s 

maak. Ik heb hier in de kerk natuurlijk 

weer een getuigenis gegeven van wat 

God heeft gedaan in mijn leven. Dat 

opent voor ons altijd deuren om het 

geloof van mensen op te bouwen. 

 
Een Bijbelstudieklas voor gevorderden. 

Ondertussen gaat de bouw hier nog 

steeds door. We zijn er nog lang niet. 

In het gebouw  moet alles nog betegeld 

worden, de muren  moeten nog 

behandeld en geschilderd worden. Ook 

de buitenkant moet nog helemaal 

afgewerkt worden. Aan de achterkant 

van het gebouw zijn ze bezig met het 

bouwen van de keuken waar de 

voedingsprogramma’s komen, de twee 

zaaltjes voor zondagschool en twee 

groepen kinderclubs, een bibliotheek 

met stoelen zodat de mensen er overdag 

kunnen komen om te lezen en 

christelijke films kunnen kijken.  

Verder zijn ze druk met het aanleggen 

van alle toiletten van het gebouw. Ook 

grote diepe gaten graven waar dan 

vervolgens de wanden dicht worden 

gemetseld met stenen, die gaan dienen 

als ceptic tanks voor alle toiletten.  

   
Steeds weer met de hand stenen maken 

 



 
 

Hier ziet u de achterkant die achter  

onze grote kerk is. Het is een 2 etages 

hoog gebouw. Links ziet u de 

gemetselde gaten voor de ceptic tank. 

Daar moet ook nog veel gebeuren. Je 

leert in dit land wel om geduld te 

hebben. Deze foto is vanuit het raam 

waar wij verblijven genomen.   Naast 

ons is een grote woonruimte met 2 

slaapkamers waar dan de vrijwilligers 

kunnen gaan verblijven als die hier 

komen helpen. Het benedenhuis waar 

Moses en zijn vrouw en bijna drie 

kinderen plus een aangenome zoon en 

oma  wonen, is ook nog lang niet klaar. 

Daar zit ook nog geen keuken in en het 

moet nog worden geschilderd en 

afgewerkt worden. Er wordt nu weer 

flink doorgewerkt, het regenseisoen is 

inmiddels afgelopen, dus ze kunnen 

weer aan het werk. Bid voor het gehele 

project, dat God ons rijkelijk zal 

voorzien voor alle financien die we 

hier nog nodig hebben om alles te 

realiseren. We hebben daarnaast straks 

bedden, tafels en stoelen enz. nodig 

voor de inrichting van de plek voor de 

vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een groep werkers, samen eten uit 1 

schaal , rijst is hun basismenu.  

 

We zijn ook bezig om alle 27 gezinnen, 

die elke maand een voedselpakket 

ontvangen, te bezoeken. Dat duurt erg 

lang, soms maar drie of vier per dag. 

Ze wonen allemaal ver uit elkaar en 

vinden het erg mooi dat er eens iemand 

komt. De meesten leven allemaal nog 

heel primitief, geen stroom enz.  

 
 

 
  In Hem Frans en Carly Alkema 
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